
Vrede voor iedereen

In een wereld die echt duurzaam is
is er vrede voor iedereen
Inclusieve veiligheid
niet voor onszelf alleen

Meer geld naar defensie
de buitengrenzen dicht
schuilen achter muren
wie ziet er nog het licht

Als de ene alles heeft
en de ander heeft geen cent
dan zal er geen vrede zijn
hoe rijk je dan ook bent

Voedsel is er in overvloed-
aan onze kant althans
hoe kan er dan nog honger zijn
de wereld is uit balans


